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NOTEER IN JE AGENDA !!!!!!  

 

Optreden Decibellen St. Janshof   06-06-2025 
Seizoen afsluiting     30-06-2025 
Start nieuwe seizoen     01-09-2025 
Start repetitie Decibellen    04-09-2025 
Start repetitie Doemaarwatjes   11-09-2025 
Concert Decibellen de Binckhorst   26-10-2025 
Sinterklaasviering     22-11-2025   
Kerstviering      15-12-2025   
Nieuwjaarsreceptie     05-01-2026  
Carnavalsviering      09-02-2026  
Truckersdag      18-04-2026 
Uitje         Mei    2026 
Seizoenafsluiting      29-06-2026 
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Wist je dat.......  
• We weer bijna een heel seizoen achter de rug hebben.  

• De afsluitingsavond op maandag 30 juni is. 

• Voortaan 1x per jaar de nieuwsbrief uitkomt. 

• Dit op het einde van het seizoen zal zijn. 

• We veel prachtige activiteiten hebben gehad. 

• Je hier alles van terug kunt lezen in deze nieuwsbrief. 

• Tonnie Koks de ‘Gouden Peer’ heeft ontvangen. 

• Hij dit verdiend heeft en wij hem alsnog feliciteren. 

• Wij tijdens de nieuwjaarsreceptie onze jubilarissen weer in ’t zonnetje 

hebben gezet. 

• Wij Henriette Vossenaar verwelkomen als nieuwe vrijwilligster bij de 

maandagavondklup en Jan van Son en Mart van Oijen bij de  Decibellen. 

• Wij hier heel blij mee zijn en hun veel succes wensen. 

• Wij weer enkele nieuwe deelnemers hebben. 

• Bij de Klup zijn dit: Paul Subelack, Miranda Smolders en Romy Kivits.  

• Bij de Decibellen is dit Jordy van de Westelaken. 

• Wij ze veel plezier toewensen.    

• Cheyenne Kol en Noortje de Wit verhuisd zijn. 

• Wij hun heel veel woonplezier toewensen. 

• Zij daarom geen deelnemers meer zijn van de maandagavondklup en de 

doemaarwatjes. 

• Alex vd Donk en Jennifer Nieuwenhuizen hun lidmaatschap opgezegd 

hebben. 

• Wij hun alle goeds toewensen. 

• Anja en Antoon 25 jaar getrouwd waren. 

• Zij met de decibellen, op hun repetitieavond, een mooi feestje hebben 

gevierd. 

• Wij weer een aantal donaties hebben mogen ontvangen. 

• Wij hier natuurlijk heel blij mee zijn en het op de juiste manier zullen 

besteden. 

• Dat de Rabo Club Support ook voor ons weer een succes was. 

• Dit ook een mooi bedrag heeft opgeleverd en wij onze stemmers hiervoor 

hartelijk bedanken. 

• Wij terugkijken op een heel mooi seizoen. 

• Wij onze trouwe vrijwilligers willen bedanken voor hun inzet. 

• Wij iedereen een hele fijne vakantie toewensen 

• 1 september de 1e Klupavond is 

• 4 september de 1e repetitieavond van de Decibellen is 

• 11 september de Doemaarwatjes weer beginnen 
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Op 10 mei 2024 is Aai Kuijs na een kort ziekte bed thuis overleden. Hij 
is in liefde losgelaten.  
   
Aai, de man van ons erelid Janny, vader van onze deelnemer Patrick en 
vader van Johanneke én trotse opa van Riley en Avery, was jarenlang 
een trouwe vrijwilliger van onze Stichting.      
Nadat eerst Janny als vrijwilligster actief betrokken raakte bij onze 
Stichting, sloot Aai na een aantal jaren ook aan. Hij voelde zich in de 
timmerhoek opperbest en heeft dan ook vele uren, samen met onze 
deelnemers, veel mooie werkjes gemaakt.    
Hij vormde een mooi duo met zijn maatje Frans. Zowel op de 
doordeweekse dagen als tijdens de Klup-avonden brachten ze samen 
veel tijd door.    
Aai was een stille kracht; nooit op de voorgrond, maar wel met een 
hele grote inzet. Overal stond hij voor open, alle hulp kon je hem 
vragen, altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken, niks was 
hem te veel!  En van niets ..... maakte hij iets.    
Aai had nog zoveel plannen ….. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn…..    
Met een glimlach op ons gezicht koesteren wij de mooie herinneringen 
aan Aai. Ter nagedachtenis aan hem staat zijn foto in onze vitrine in 't 
Patronaat.  

Dag Aai ! 
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Uitje Beekse Bergen     

Op 1 juni 2024 hadden we als stichting Eigen-Wijs een fantastisch uitje. 

Er waren super veel aanmeldingen en die waren allemaal op tijd 

gekomen naar 't Patronaat. Daar kregen ze allemaal hun lunchpakketje, 

een polsbandje met (eventueel) noodnummer én werden ze ingedeeld 

in groepjes. Op dat moment werd ook verteld waar we die dag naar toe 

zouden gaan: De Beekse Bergen !!  

Nadat iedereen er klaar voor was, stapten we in de super grote bus en 

de rolstoelers in de COVH bus op weg naar Hilvarenbeek. 

 

Na een voorspoedige busreis zochten de deelnemers van de groepjes 

elkaar op en werd de dag ingedeeld: sommigen gingen te voet door het 

park, sommigen kozen voor de boot en anderen namen de bus. Voor 

iedereen wat!! 

Alhoewel het weer niet super top was, af en toe viel er een klein 

druppeltje, was het een fijne dag waar de vele verschillende dieren, 

zoals olifanten, apen, giraffen, roofvogels, teveel om op te noemen 

bezichtigd werden. Of zaten er nu ook apen in de groepjes?          
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Aan het einde van de middag verzamelde iedereen mooi op tijd bij het 

grote terras waar nog wat cadeautjes en ijsjes werden gekocht. 

Gelukkig was er niemand verloren gegaan en waren de polsbandjes dus 

(achteraf) niet nodig. 

De bussen brachten ons weer naar Nieuwkuijk, we lieten zelfs de 

deelnemers met de grootste apenstreken, niet achter. In 't Patronaat 

werd voor iedereen een frietje met saus en een snack naar keuze 

gebakken. Nadat iedereen hiervan had genoten en een beetje uitgerust 

was, was de dag voorbij. 

Het was weer een fantastische dag die mogelijk is gemaakt door de 

vrijwilligers van onze fijne stichting. Sinds deze dag hebben op onze 

website en onze Facebook pagina een nieuwe groepsfoto-banner. 

Hiermee laten we trots onze mooie klup zien. 

  

Wil je nog meer foto's zien, ga dan snel naar 

https://www.eigenwijsheusden.nl/wordpress/decibellen/uitje-naar-

beekse-bergen/ 
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ZOMERAVOND CONCERT DECIBELLEN 

Wat een geweldige avond en het concert kon buiten gegeven 

worden omdat het weer goed was, hierdoor was de avond nog 

geslaagder.  Het waaide wel waardoor iedereen versierd werd 

door de bloemetjes en takjes die uit de bomen vielen maar 

dat mocht de pret niet drukken.   

De avond van het concert werd goed bezocht, alle stoelen 

waren bezet en er stonden ook nog mensen te kijken.  Wat 

hebben de decibellen een mooi en goed concert gegeven, wat 

beloond werd door de toeschouwers met meerdere flinke 

applauzen. 

In de pauze werd er koffie en thee met wat lekkers rond 

gebracht waar iedereen van genoot. Er werd zelfs nog een 

polonaise gelopen, de sfeer was super goed.  

Iedereen ging met een goed gevoel weer naar huis. 

Bedankt Decibellen voor deze mooie avond. 
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SEIZOENSAFSLUITING seizoen 2023/2024 

 

Het seizoen is weer voorbij, iedereen gaat lekker genieten van 

zijn vakantie. 

Maar eerst is er nog de seizoensafsluiting met natuurlijk een 

disco. 

Met Ben en René die de zangers van de avond waren, zat de 

sfeer er al snel goed in. 

Er werd volop gedanst en ook de polonaise werd gelopen, wat 

een plezier onder de deelnemers en de vrijwilligers. 

En natuurlijk was er ook een drankje en een hapje. 

Omdat het EK werd gespeeld en het Nederlands elftal moest 

spelen kwam iedereen in het oranje wat de sfeer nog beter 

maakte. 

Het was een super geslaagde avond en toen het afgelopen was 

kreeg iedereen nog een leuk presentje mee. 
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Vrijwilligersmiddag 25 juni 2024 

Het was prachtig weer, daarom werden we buiten ontvangen 

voor de koffie of thee met iets lekkers erbij. 

 

We werden in groepjes verdeeldom levend “Stratego” te gaan 

spelen. Er waren 6 vrijwilligers verdeeld over Nieuwkuijk, 

waar we heen moesten lopen om de vragen beantwoord te 

krijgen. 

Bij de één kregen we ook nog een ijsje erbij en bij de ander 

konden we even schommelen in de speeltuin. 

Ondertussen waren we geconcentreerd met het spel bezig, 

ondanks (of dankzij) het feit dat bijna niemand de spelregels 

kende, had toch iedereen alle antwoorden verzameld. 

De middag werd afgesloten met een lekker buffetje, waar 

iedereen een gerechtje voor had gemaakt! Dit was heerlijk. 

Al met al een zeer geslaagde middag! 
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OPTREDEN  KUIJKS WEEKEND 30 JUNI 2024 
 
Wat hadden onze Decibellen een drukke week! 
Op donderdagavond de laatste repetitie in de vorm van een 
zomeravondconcert buiten bij 't Patronaat. 
De zondag daarna een optreden op het Kuijks Weekend. 
In een goed gevulde grote tent brachten ze hun repertoire 
weer ten gehore. 
 

 
 
Het publiek was erg enthousiast en zong en klapte volop mee. 
Ook klonk er na elk nummer een groot applaus. 
Want laten we eerlijk zijn .... Echte artiesten verdienen dit 
ook zeker ! 
Het was in ieder geval een mooie seizoen afsluiting voor we 
aan onze vakantieperiode begonnen. 
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Sinterklaas avond   23 november 2024 

Wat was het spannend! Komt de Sint dit jaar weer naar ons eigen 

clubje?? Ja natuurlijk!!! Daar was hij dan met zijn Pieten. Wat was 

iedereen blij om onze Sint en Pieten weer te zien. Het was een avond 

met veel dans, playback en kadootjes. Kortom een avond voor in de 

boeken!  

           

Gouden Peer  

Het is al jaren een mooie traditie om met het sinterklaasfeest onze 

GOUDEN PEER uit te rijken. Deze PEER geven we aan iemand die we 

willen bedanken voor zijn of haar inzet voor onze mooie stichting.  

De GOUDEN PEER  2024 ging naar Tonnie Koks , voor zijn grote GROTE 

inzet als vrijwilliger bij de maandagavond Klup en de Decibellen. 
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Kerstviering 16 december 2024. 

 

9 December hebben alle deelnemers van de maandag avond 

knutsel groep een prachtige kerstman in elkaar geknutseld. 

Mede hierdoor was de zaal in het patronaat sfeervol verlicht 

en versierd. 

Rond kwart voor zeven druppelde iedereen binnen op zijn 

“Kerstbest” gekleed, waar zij door de vrijwilligers werden 

ontvangen met warme chocomel en een warm worstenbroodje 

van bakker Pieter Vermeulen. 

Geheel onverwacht wordt er hard gebeld en komt de kerstman 

binnen met een hoop bombarie. 

Hij belde zo hard dat de klepel uit zijn bel de zaal in vloog 

wat een lachsalvo ten gehore bracht HO-HO-HO 

Nadat de kerstman iedereen begroette moest er natuurlijk 

voor hem gezongen worden. 

Jordy bracht een mooi "oh dennenboom" ten gehore en Joop 

zong uit volle borst " Stille Nacht". Het trio Jet, Merijn en  

René eindigden met " de herdertjes lagen bij nachten". 

Anton verzorgde de avond met sfeervolle kerstmuziek. 
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Na nog wat gedronken te hebben mochten de decibellen 

optreden. 

Patrick, Johan en Jan achter het keyboard en onder leiding 

van dirigent Anja mochten de decibellen ditmaal met 

handinstrumentjes het lied "Feliz Navidad" ten gehore 

brengen. 

Patrick sloot solo prachtig af met het lied "ik wens je een 

vrolijk kerstfeest" 

Tijd om gezellig wat te kletsen, drinken en een lekker hapje 

te eten voor we aan het Memorie spel gingen beginnen. 

                      
Er waren foto/tekeningen gemaakt van bijna alle vrijwilligers. 

De ene helft van de zaal had een groene achterkant de andere 

helft geel. Ze mochten om beurten een kaart omdraaien om 

zo twee dezelfde foto's te vinden. 

Maar dat viel nog niet mee omdat voor elkaar te krijgen. 

Uiteindelijk na drie kwartier is het toch gelukt en heeft het 

gele team de meeste foto's bij elkaar gevonden. 

Hierna mocht iedereen een presentje uit de tassen grabbelen 

en werd er nog even gedanst. 

De eerste taxi's arriveerde alweer en ging iedereen moe maar 

voldaan na zijn eigen Kringetje.   

 

 



14 
 

 
Onlangs bereikte ons het bericht dat Ans Vennings in de leeftijd van 64 
jaar is overleden.  
   
Ans was een bekend gezicht op de Vliedberg. Zij was geen deelnemer 
van onze stichting, maar wel ieder jaar aanwezig bij onze Sinterklaas 
viering en ook, met haar kenmerkende lach op haar gezicht, VIP bij de 
truckersdag.  

   
Op haar mooie persoonlijke rouwbrief stond de treffende foto van Ans, 
zoals we haar zullen herinneren.  
   
Lieve Ans rust zacht.   
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Nieuwjaarsreceptie 

 

Op maandag 6 januari stonden de deuren weer open voor de jaarlijkse 

receptie van Eigenwijs. de avond werd muzikaal versiert door het 

Elshout akkoordje. Ik denk dat het hele koor er was want het waren er 

nogal wat. Toine heette iedereen welkom en hield een kort woordje 

over het mooie jaar, wat we gedaan hadden. 

Er werd ook stil gestaan bij de mensen die ons ontvallen zijn. 

Daarna werd er geproost met champagne en kon de receptie van start 

gaan. De innerlijke mens kwam niets te kort met appelflappen, bier, 

wijn, fris, worst en kaasjes. 

Voor de pauze stonden er wat leden tussen het koor om gezellig mee te 

zingenen na de pauze was er geen houden meer aan. Het werd zoals 

altijd een dik feest met de polonaise als uitsmijter. 

Kortom het was weer top!!!!! 

     

  

Carnavalsconcert Decibellen 

Op zaterdag 22 februari hebben de Decibellen een concert gegeven bij 

Hotel/restaurant Den Boer in den Dungen. 

We mogen wel spreken van een groot succes! Het publiek was zeer 

enthousiast en zong regelmatig uit volle borst mee. 
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Carnaval 2025 Stichting Eigenwijs. 

Afgelopen jaar zijn we gestart met ons “eigen” carnavalsfeest in het Patronaat in 
Nieuwkuyk. Dat viel bij onze deelnemers en vrijwilligers goed in de smaak dus 
besloten wij om ook dit jaar ons eigen “fffffeeeeessssstttt” wederom in ons 
thuishonk, het Patronaat, te vieren. 
Vanaf zeven uur was de versierde zaal, bedankt 106, al bijna volledig bezet door 
onze deelnemers en huisDJ Tonnie den Otter zorgde er meteen voor dat er vrolijke 
carnavalsklanken te horen waren. 
Stipt om zeven uur maakte de eerste kapel, Blaostumop, haar opwachting en 
binnen 30 seconden liepen onze deelnemers al in de polonaise. Diverse 
carnavalsnummers werden ten gehore gebracht en onze deelnemers en een groot 
aantal vrijwilligers waren niet van de dansvloer te krijgen. Voor de wat rustigere 
carnavalsvierders waren er wat tafels en stoelen geplaatst zodat iedereen aan zijn 
trekken kwam. Na Blaostumop kwam Dorine de carnavalssfeer nog even lekker 
opstoken met een gezellig optreden met natuurlijk superfan Jeroen van Ooijen 
naast Dorine op het podium. Nadat Dorine weer afscheid had genomen werd door 
DJ Tonnie de carnavalssfeer er goed ingehouden en er werd gedanst en 
gepolonaised dat het een lieve lust was. 
Achter de bar hadden de vrijwilligers het flink druk met alle dorstige keeltjes te 
vullen en ook de hapjes vonden makkelijk de weg naar onze deelnemers. Zeker 
toen ook de Prins Jorg van Knotwilgendam met een gevolg en Prinses Sabien van 
Haorendam samen met DeZaasiesmeeMaote een bezoek brachten, steeg de 
feeststemming tot een hoogtepunt.  
Na het optreden van ZaasiesMeeMaote en de optredens en toespraken van Prinses 
Sabien en Prins Jorg, die allebei voor onze deelnemers nog een verrassing in petto 
hadden, werd er nog volop feest gevierd totdat uiteindelijk de taxi’s weer 
klaarstonden om iedereen weer veilig thuis te brengen. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond met dank aan iedereen die 
deze avond mogelijk hebben gemaakt, speciaal Antoon van Alebeek die de geluids- 
en lichtinstallatie heeft verzorgd en onze DJ Tonnie den Otter. Zonder jullie was 
het niet gelukt. En natuurlijk extra applaus voor oudgediende barman Frans en de 
vrijwilligers van de hapjes die iedereen weer van een natje en droogje hebben 
voorzien. 
Het was weer een geslaagde avond. Graag tot volgend jaar. 
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Truckersdag 2025   door: Mieke van Geurp    
Zaterdag 29-03- 2025 

Goede morgen allemaal! 

Hebben jullie er ook zo naar uitgekeken, dat we weer 

met de vrachtwagens mee mogen rijden? 

Hoe leuk is dat, geweldig! 

Ik zat in de eerste vrachtwagen, en ik was dus deze dag 

de V.I.P. 

Ik vond het ook wel een eer dat ik samen met Joop het 

lint mocht doorknippen. 

Ik had een leuke chauffeur, hij heette Gerard. 

We hadden een mooie route en de tussenstop was bij de Weenergroep. 

Ik was goed verzorgd, het was weer een geslaagde dag, Het kon niet 

beter. 

We hadden een pracht van een weer, beter konden we het niet hebben. 

En ik had nog 2 keer gezongen, mijn dag kon niet meer stuk. 

En s ’avonds de feestavond. 

Jammer genoeg zit het er weer op, tot volgend jaar maar weer. 

En de mensen maar zwaaien langs de kant, hoe leuk is dat? 

Bedankt voor de gezellige dag, en leuke foto’s gemaakt. 

De groeten, Mieke van Geurp.   

 

 

Truckersdag 2025    door: Toine van Moergastel 

Op 29 maart jl. was het weer zover. De dag waarop een heleboel 

deelnemers, maar ook anderen naar uit hadden gekeken: Truckersdag. 

Dit jaar iets eerder dan gewoonlijk, dit omdat we gewisseld zijn van De 

Ster naar de Voorste Venne, maar ook dit jaar weer met ruim 100 VIPs 

(108 om precies te zijn). 

Deze 33e Truckersdag was weer een feest, zoals altijd, bijna saai         

De dag begon weer zoals we gewend zijn bij Ottobock in Nieuwkuijk 

voor het ontvangst van de VIPs, maar natuurlijk ook van de 

vrachtwagenchauffeurs, de motorrijders en alle andere vrijwilligers die 

deze prachtige dag mogelijk maken. 
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De VIPs worden na binnenkomst gekoppeld aan hun chauffeur: hun 

maatje van de dag. Na een gezellig samen zijn werd dit jaar het lint 

doorgeknipt door de speciale VIPs van deze dag: Joop en Mieke. Samen 

met loco-burgemeester en jeugd burgemeesters werd het lint 

doorgeknipt als officieel startsein van de dag.  

Vervolgens ging iedereen naar zijn (vracht)auto en klokslag 10:00 

vertrok de karavaan via opnieuw een mooie route naar de lunchstop. 

Dit jaar waren we welkom bij Weener XL in 's-Hertogenbosch. Tijdens 

de lunch werden we verrast door het geplande optreden van ons onze 

speciale VIP Mieke en aansluitend kwamen er verschillende spontane 

optredens van verschillende VIPs. Na de lunch vertrok de karavaan 

weer mooi op tijd en hadden we een prachtige rit door ons mooie 

brabantse land. Langs de kant, geholpen door het mooie weer, stonden 

er superveel mensen te zwaaien naar ons. De route eindigde in Drunen 

bij de Voorste Venne. Hier gaat het eindfeest plaatsvinden. 

    

De VIPs zochten allemaal een plaatsje en wat later werd het avond 

buffet uitgeserveerd aan de VIPS. O.a. tomaten soep en een heerlijk 

broodje bal. Tussendoor was er al wat muziek van de enthousiaste DJ 

en "Best Leuk" brachten er al lekker de stemming in.  
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Aansluitend de gebruikelijke loterij, waar de winnende lootjes 

getrokken werden door de VIPs Joop en Mieke. 

Vervolgens startte het avondprogramma waar achtereenvolgens de 

artiesten Remco Drijver, Jaimy van Kempen en Best Leuk al snel vele 

VIPs op de dansvloer hadden. Het officiële programma eindigde 

natuurlijk met zingen door Patrick Kuys. Vanaf dat moment reden de 

taxi's aan en af, maar het feestje ging nog even door voor de vele 

vrijwilligers, chauffeurs, motorrijders, want Best Leuk had nog Best 

wat energie. 

We kijken uit naar de 34e Truckersdag op 18 April 2026 !! 

Het was weer een fantastische dag waar Stichting En-Route weer trots 

op mag zijn. Op onze website, maar ook op andere pagina's (zie 

hieronder) zijn foto's te zien van deze dag. 

 

https://www.eigenwijsheusden.nl/wordpress/decibellen/truckersdag-

2025/ 

https://www.truckersdag.nl/fotos-2025/ 

https://www.flickr.com/photos/184464322@N03/albums/72177720324

758593/ 

https://www.facebook.com/roland.vanriel.54/photos 

 

https://www.facebook.com/roland.vanriel.54/photos
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Bertha Engelen-van de Weijenberg 
 

8-3-1930                           16-5-2025 
 
Bertha, de grondlegster in de 60 jaren van de vorige eeuw, van 
Actiecomité Het Zorgenkind. 
 
Bij haar in de keuken ontstond het idee om iets te  gaan organiseren 
voor de verstandelijk gehandicapte medemens en hun ouders, en wat 
door de jaren heen groeide als “de club”, bekend in Vlijmen en 
omgeving.  
Tot op heden bestaat deze club nog en is nog steeds nodig. 
Standvastig als zij was kreeg zij heel wat voor elkaar en tot op hoge 
leeftijd bleef ze zich inzetten. 
 
De Geintrappers, daar was zij enorm trots op en bij verschillende 
jubilea in haar leven waren zij er om haar in het zonnetje te zetten. 
 
Een unieke vrouw is niet meer maar haar naam zal voor altijd 
verbonden blijven met het Zorgenkind. 
 
Dankjewel Bertha. 

 



21 
 

Huldiging Michel 

Michel werd onlangs gehuldigd voor 25 jaar deelname aan de 

vierdaagse in Waalwijk!! 

Hartelijk gefeliciteerd Michel namens ons allemaal voor deze 

bijzondere prestatie!! 
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Uitje Bobbejaanland 24 mei 2025                 

Vandaag is het dan zover het jaarlijkse uitje, dit jaar naar 

Bobbejaanland. Leuk, maar ook wel een beetje spannend voor sommige 

deelnemers. We kregen allemaal een gekleurd rugzakje met onze naam 

en daarin ons lunchpakket. Dit zag er heel fleurig uit, en je zag goed 

bij welke groep je hoorde want elke groep had zijn eigen kleur. 

Het weer zat niet echt mee, we hebben veel regen gehad maar dat 

mocht de pret niet drukken. Wat is het een leuke dag geworden, met 

zijn allen in een dubbeldekker bus op weg naar België. 

Daar aangekomen allemaal in ons eigen groepje en op pad naar de 

attracties. Wat hebben er veel genoten van de achtbanen maar er was 

ook genoeg te doen voor diegene die daar niet van hielden. Wat hebben 

we een lol gehad, dat kun je wel aan de foto’s zien. 

 

      

Elk groepje had een envelopje meegekregen waar we nog wat drinken 

en/of een ijsje van mochten halen. Weer zo’n lekker geniet momentje. 

Om 16.15 was het verzamelen om weer met de bus richting Nieuwkuijk 

te gaan. Daar stond Daisy met haar frietkar om ons te voorzien van een 

frietje en iedereen mocht twee snacks uitkiezen, dit was natuurlijk 

weer smullen. Om half acht kwamen de taxi’s om ons moe maar 

voldaan naar huis te brengen. De appels die in het lunchpakket zaten 

zijn gesponsord door Aardappelen, Groente en Fruit het Vaantje uit de 

Haarsteeg, Super bedankt. 
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Stichting Eigen-Wijs Heusden: 

 

Secretariaat: Achterstraat 78, 5251 CV Vlijmen 

 

info@eigenwijsheusden.nl 

 

www.eigenwijsheusden.nl 

 

www.facebook.com/StichtingEigenWijs 

 

IBAN NL75 RABO 0149 6761 07 

KvK nummer 50688553 

ANBI nummer 822880234 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  
in het voorjaar van 2026 
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