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Jaarkalender seizoen 2023-2024

3 juli 2023 Seizoenafsluiting

4 september 2023 Start nieuwe seizoen
25 november 2023 Sinterklaasviering
18 december 2023 Kerstviering

8 januari 2023 Nieuwjaarsbijeenkomst




Wist je dat....... e X

Leo en Jolanda gestopt zijn bij de Decibellen

Wij ’t erg fijn vinden dat ze nog bij de maandagavondklup blijven.
Jennifer is verhuisd naar een appartementje op de Vliedberg

Wij haar hier veel plezier wensen

We 2 nieuwe vrijwilligsters hebben bij de Klup en hier heel blij mee
Zijn

Dit Rikie van de Lee en Francien van Bladel zijn

Wij hun hartelijk welkom heten en veel knutselplezier toewensen
Ardy is verhuisd naar Oosterhout en Patricia naar Waalwijk

Zij nu helaas geen deelnemers meer zijn

Wij hen heel veel woonplezier wensen

Tijmen en Erik de Bont zich bij de maandagavondklup hebben
aangesloten

Zij ’t hier erg leuk vinden

De decibellen op 11 febr. jl. een optreden bij Boer Goossens in Den
Dungen hebben gehad tijdens de carnavalsmiddag voor mensen met
een beperking

Zij hier werden verrast met een cheque van € 400 en hier heel blij van
werden

Saskia van den Hoek en Sander Cleutjens in maart zijn overleden
Wij de familie heel veel sterkte toewensen

Wij weer een hele geslaagde truckersdag hebben gehad

Er veel vrachtwagens met VIPs te zien waren

We weer op kamp zijn geweest in St. Michielsgestel

We heel veel plezier hebben gehad

Ons lijflied ‘De Engelbewaarder’was

We hier ’s morgens om kwart over 9 al voor in de polonaise gingen
We op deze dagen met een goed gevoel op terug kunnen kijken

Wij Ricardo en Margarita verwelkomen als nieuwe deelnemers bij de
maandagavondklup en Peter bij de decibellen

Ilse een baby heeft gekregen

Wij haar en haar gezinnetje van harte feliciteren met de geboorte van
Janne

De decibellen naar de repetitie zijn geweest van de Jostiband

Dit helemaal in Zwammerdam was

We met een grote bus gingen

We weer een ervaring rijker zijn

We iedereen een hele fijne vakantie wensen

We vanaf 4 september weer aan het nieuwe seizoen beginnen
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Saskia van den Hoek

In maart hadden we erg verdrietig nieuws te melden tijdens onze avonden hebben wij
hier toen gepaste aandacht aan besteedt. Hun foto's staan inmiddels in onze vitrine van 't

Patronaat.

Saskia van den Hoek, is op 15 maart overleden in de leeftijd van 49 jaar. Saskia was tot
2019 deelnemer van de maandagavond klup. Zij is in de ochtend rustig ingeslapen in het
bijzijn van haar dierbaren. Verdrietig maar ook een opluchting dat ze nu haar rust heeft
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Sander Cleutjens

Sander, clown, muzikant en onafscheidelijk van zijn tweelingbroer Edgar, is overleden in
de leeftijd van 52 jaar. Sander is 38 jaar deelnemer van onze stichting en rechtsvoorgan-
gers geweest: van zowel onze Decibellen als ook van de DoeMaarWatjes. Op zijn af-
scheidskaart staat een afbeelding van een keyboard, een mooie verwijzing naar de Deci-
bellen. Na zijn ziekte, waardoor zijn leven veel veranderde is hij op 16 maart plots over-
leden. Voltallig bestuur van Eigen-Wijs, maar ook enkele vrijwiligers waren aanwezig bij
zijn afscheid in 'eigen’ Caleidoscoop.




Sinterklaasviering 2022

Na een roerige tijd konden we eindelijk Sint en
zijn Pieten weer uitnodigen op de klup en dat is
groots gevierd.

Het was me een feest van jewelste.....wat was
iedereen blij dat het eindelijk weer door kon
gaan.

Natuurlijk werd er net als van ouds weer geca-
raoked dat het een lieve lust was en de mooiste
acts kwamen voorbij.

Er werd volop gezongen, gedanst,
gedronken en gegeten.

De grapjes piet had zelfs de pakjes heel
vaak opnieuw ingepakt soms moesten er
wel 5 papiertjes af voor het kado einde-
lijk open was!!!

Wat hebben we weer genoten met zijn
allen van die lieve Sint en zijn
ondeugende Pietjes.

Groetjes van Hulp piet Jolanda.



Kerst 2022.

Dat is al even geleden, Kerst in het Patronaat. Natuurlijk was weer iedereen
op tijd aanwezig en was er als eerste de traditioneel warme chocomel en een
heerlijk worstenbroodje.

Daarna was het tijd voor lekkere drankjes en werd er door de DoeMaarWatjes
een artiestenparade afgewerkt waarbij een grote schare aan artiesten wer-
den uitgebeeld. Na al die “play-back” optredens nam Ilse de microfoon ter
hand en werd op de melodie van “Do they know it’s Christmas” (ingespeeld
door Anja van de Decibellen), een geheel nieuw geschreven tekst gezongen.
ledereen was er van onder de indruk.




Daarna kwamen Aai en Janny om persoonlijk afscheid te nemen van alle
deelnemers. Aai en Janny hadden eerder al besloten na een groot aantal ja-
ren, te stoppen met de klup en Eigenwijs. Helaas maakte corona het bijna
niet mogelijk om op een leuke manier afscheid te nemen dus werd dat op
deze avond gedaan.

L.

Janny en Aai hadden voor iedereen een klein afscheidscadeautje en Janny
hield een persoonlijk toespraak voor iedereen. Toen Patrick daarna het lied
“Vrienden voor het leven” ten gehore bracht vloeide er hier en daar nog een
traantje, maar het was een zeer mooi afscheid.

Daarna moesten de kerstcadeautjes nog uitgepakt worden en daar hadden
onze vrijwilligers weer iets bijzonders van gemaakt. De deelnemers mochten
zelf een cadeau van de stapel uitzoeken en er werd vervolgens door Bert en
Lauri afgeteld zodat de deelnemers iedere keer maar één papiertje van het
cadeau mochten halen. Voor sommige werd dat toch te spannend maar uit-
eindelijk heeft iedereen toch zijn/haar presentje in handen gekregen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond en we bedanken dan ook alle
vrijwilligers, in het bijzonder Aai en Janny, voor alle goede zorgen.

Gr Lauri.



Nieuwjaarsreceptie 2023

Op 13 januari hadden we weer een super gezellige nieuwjaarsreceptie. Deze
avond begon met een nieuwjaarsgroet van Toine met bijbehorende proost en
vervolgens werd er gezongen door ’t Elshouts AKKOORdje.

Dit koor had al een keer eerder gezongen bij ons, maar dat was toen zo’n
succes dat we ze weer gevraagd hebben. Ook dit jaar was het weer een groot
succes. Het was mooi om te zien dat zowel de koorleden, maar ook de
deelnemers genoten van de vele gezellige meezingers.

In de pauze werden de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar waren er 8.

Ivo, Martine, Danielle, Jet en Maria werden gefeliciteerd met hun 12 %2 jaar
jubileum en Wendy, Cor en Jaap met hun 25 jaar jubileum. Zij ontvingen hun
certificaat en bijbehorende speld.

\1’.

In deel 2 van Elshouts AKKOORdje stonden er bijna meer deelnemers tussen
het koor, dan dat er deelnemers in de zaal zaten. Er werd gezongen, gedanst
en zelfs gedirigeerd kortom het was weer een feest.
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Er zijn nog meer foto’s en een filmpje dat je op onze site kunt terugvinden.

http://www.eigenwijsheusden.nl/?p=4685
http://www.eigenwijsheusden.nl/?p=4652 9
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Carnaval 2023.

Eindelijk mochten we weer Carnaval vieren. Na enkele keren door corona
gehinderd te zijn konden we eindelijk weer een FFFFFEEEEESSSSSTTTTT ge-
ven in de Steeg in Haarsteeg.

Alsof er nooit corona was geweest ging het feest direct als vanouds van start.
Onze eigen DJ’s, Edgar en Django hadden de zaal al vanaf het begin aan het
dansen en toen ook nog de Dorini’s aan hun optreden begonnen was het al
direct een dolle boel.

Er werd gezongen, gedanst, de polonaise gelopen en natuurlijk was er weer
een groot aantal optredens. Zelf zingen, dansen, playbacken, het kan alle-
maal.

Op deze gezellige middag mochten natuurlijk de Prinsen en Prinsessen niet
ontbreken. Eerst kwam de jeugdraad van Elf van Haorendam een bezoek
brengen en die hadden na een woordje door de Jeugdprins en Jeugdprinses
ook nog een dansje ingestudeerd.

Daarna kwam Prinses Helma en die probeerde nog snel om Lauri Prins Carna-
val te maken voor volgend seizoen, helaas mislukt zullen we maar zeggen.

Knotwilgendam kwam natuurlijk ook nog langs en na een korte toespraak en
een lied werd er nog lekker feest gevierd met enkele leuke kapellen en op-
tredens. Het was wederom een zeer geslaagde middag.

Gr Lauri.
10



Truckersdag 2023
Lieve mensen, hebben jullie er ook zin in. Ik wel hoor. Ik ga graag mee. Dan kom je op
plaatsen waar je anders niet komt. Ik heb er van genoten, het was een geslaagde dag.
Lekker toeteren en zwaaien naar de mensen die stonden te kijken. En leuke foto’s maken
zolang ik nog mee kan gaan met de vrachtauto’s. Het was een verzorgde dag.

Voor de middag hadden we droog weer en ’s-middags hadden we wel wat regen maar we
zijn geen watjes. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de leuke dag en tot volgend jaar.
Houdoe, jullie zorgen goed voor ons, dat mag ook wel eens gezegd worden.

Gr Mieke van Geurp.

Zaterdag 22 april 2023 was het dan gelukkig weer zo
ver! Na 3 jaar afwezigheid door Corona kon de
Truckersdag weer doorgaan. Een evenement waar
onze deelnemers altijd reikhalzend naar uitkijken.
Een jaarlijks hoogtepunt in de evenementenkalender
van Stichting Eigen-Wijs.

Tussen acht en negen uur werden ruim 100 VIP’s en
de vrachtwagenchauffeurs uit Heusden en omgeving
en motorbegeleiders van motorclub “Vol Gas” uit
Elshout zeer gastvrij ontvangen met koffie/thee en
een lekkere koek bij de firma Ottobock op
industrieterrein 't Hoog in Nieuwkuijk.

Na de koppeling van de VIP’s aan “hun” chauffeur
kon, in het bijzijn van burgemeester Willemijn van
Hees en de beide jeugdburgemeesters Dounia en
Kick, om half tien het lint worden doorgeknipt door
de VIP’s Jelle en Wendy. Om klokslag tien uur zette
de colonne zich in beweging om via een mooie route
door de diverse kernen van de gemeente Heusden
richting Den Bosch te gaan. Onderweg begroet door
heel veel enthousiaste inwoners en heel bijzonder,
een mooie vlaggengroet van de Schuts van Onsenoort
en Nieuwkuijk en een watergroet door de plaatselijke brandweer van Vught.

Aangekomen op het provinciehuis in Den Bosch werden we zeer gastvrij onthaald door de
commissaris van de Koning Ina Adema. Na een heerlijke lunch was het tijd om even lekker los te
gaan op de zeer herkenbare muziek van zanger John Belton. Ook was er gelegenheid om via het
schitterende uitzicht op het dak van het provinciehuis de omgeving van bovenaf te bewonderen.
Om twee uur was het weer tijd om in colonne, ook weer door de mooie kernen van de gemeente
Heusden, richting De Ster in Nieuwkuijk te gaan. Mooi om te zien dat het afscheid tussen
chauffeur en VIP vaak leidde tot mooie taferelen! De VIP’s werden vervolgens op een mooie
manier door de clowns Lillie, Esther en Nellebel de Ster binnen begeleid alwaar een prima
koffietafel klaar stond.

Na de trekking van de loterij was het hoog tijd om helemaal los te gaan op de muziek van de
artiesten Floris van Delft, Remco Drijver, Zanger Kafka en “Kaai Gezellig”!

Na het traditioneel afscheidsnummer “Vrienden voor het leven”, prachtig gezongen door Patrick
Kuijs, druppelden de deelnemers tegen tien uur “total loss” maar ook helemaal voldaan naar huis.
Een flink aantal chauffeurs en motorbegeleiders waren ‘s-avonds ook nog terug gekomen naar de
Ster om onderling gezellig na te kletsen over weer een schitterende Truckersdag!

Heel veel dank aan de organisatoren van Stichting En Route en natuurlijk ook aan onze eigen
vrijwilligers!

We hebben er weer een SUPER DAG van gemaakt!!
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Kamp 2023

In het weekend van 5, 6 en 7 mei was het eindelijk weer zover:

We konden weer op Kamp naar Zonnewende!!

Nadat iedereen op vrijdag avond werd afgezet en % b" <

er eerst een kopje koffie werd gedronken gingen % - j'l 7
> _ <

we van start. N v
De kamer-indeling was gemaakt en alle * }/ A
deelnemers en vrijwilligers hadden een v A\ /Y )>_
slaapplekje, de groepen werden bekend gemaakt ‘& = v
én ook het thema van het Kamp werd bekend A 45?
gemaakt: Songfestival. % ~

Nadat iedereen zijn bedje gereed had gemaakt konden we direct gaan
dansen, want Anja had de supergezellige muzikanten van We Heur Ik
geregeld om voor ons te komen spelen. Het duurde niet lang of de stemming
zat er in: er werd gedanst, gezongen en ook verschillende deelnemers
werden uitgenodigd om mee te spelen met de muzikanten. Super gezellig!!
Nadat we de mannen hadden uitgezwaaid, draaide DJ Edgar nog muziek,
totdat we uiteindelijk een beetje moe, maar vooral tevreden zijn gaan
slapen, maar niet voordat we ook nog moonlight bowling hebben gedaan.

12



De volgende dag werden we op tijd wakker gemaakt, omdat iemand met een
hele grote toeter iedereen wakker maakte. Sssst we zullen niet vertellen dat
die iemand Edgar was die met een grote glimlach deze taak goed heeft uit-
gevoerd. Na het heerlijke ontbijt en ook het smeren van een lunchpakket,
was het tijd voor een mooie wandeling langs de Dommel naar Sint-
Michielsgestel.

Tijdens deze wandeling werden we vermaakt door Klootschieten en heus

bootje varen.

Ook dit jaar was het heerlijk weer en voordat we het wisten waren we al in
Sint-Michielsgestel. Hier vonden we al snel een fijn plekje om wat te rusten
en onze broodjes op te eten, om vervolgens een aantal ‘vossen’ te gaan
zoeken. Die waren goed verstopt, maar we wisten ze toch alle 6 te vinden.

13



Na het eten van een lekker ijsje zijn we rustig terug gewandeld naar
Zonnewende, waar we genoten hebben van een heus popkoor die ook gasten
waren op onze locatie. Op ons terras genoten we van de zon, wat lekker
drinken een beetje relaxen en natuurlijk leuke muziek zoals de

Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Die kwam wel zo’n 5 keer langs & .

Vervolgens was het tijd voor de avond maaltijd. Lauri en Toine zorgde dat het
vlees van de BBQ gaar en bruin werd. Na onze wandeling en genieten van het
heerlijke weer smaakte dit heerlijk en werd er lekker gesmikkeld.

In de avond was er weer volop muziek en dans. De avond werd geopend door
de Vlijmense Snollebollekes: een brok energie. Vervolgens kwamen alle
groepen 1 voor 1 op de vloer met een playback lied passend bij het thema
van het kamp. Het was wel duidelijk dat iedereen het goed naar zijn zin had:
grote glimlachen, vrolijke gezichten en losse en heupen werden volop
spontaan getoond. Het was opnieuw feest!! Johan had - natuurlijk met een
prachtig zelfgemaakt kostuum - ook een mooie act én ook DJ Edgar had een
act voor ons, kortom het was opnieuw een top avond.

Zondag ochtend konden we iets langer uitslapen maar vervolgens ‘moesten’
we aan de slag met een heuse ochtend gymnastiek. Trainers Janet en Jolanda
hadden tal van oefeningen en dansjes voor ons en ook de Engelbewaarder
kwam - natuurlijk - weer langs. Na deze oefeningen smaakte de brunch
prima.

Na de brunch werden eerst alle spullen weer ingepakt en de vloeren geveegd
om vervolgens een mooie Moederdag traktatie te gaan knutselen om
vervolgens iedereen langzaam weer uit te zien vliegen naar huis.

Het was een super fijn weekend, waar iedereen volop van heeft genoten,
waar het weer en de fijne locatie zeker aan bij heeft gedragen. Maar wat
nooit zo'n succes was geworden zonder onze fijne vrijwilligers. Alleen al het
feit dat er zoveel vrijwilligers waren op dit weekend is een signaal dat we
een mooie klup zijn met elkaar.

Natuurlijk extra grote dank naar de kamp commissie: Lauri, Janet, Jolanda,
Heidi & Myra.

De foto’s en filmpjes van deze weekend zijn te zien via :
https://photos.app.goo.gl/Sv9P7aNMwkGz4RVx5
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UITSTAPJE MET DE DECIBELLEN NAAR DE JOSTIBAND

Eindelijk was het dan zover; 7 juni gingen we met de Decibellen en een
aantal vrijwilligers een bezoekje brengen aan de repetitie van de Jostiband
in Zwammerdam.

En als iemand hier al hééél lang naar uitgekeken had was het Ivo wel. We
vertrokken om 14.00 uur vanaf het Patronaat met een touringcar van Zwaluw
reizen. Onze chauffeur die dag heette Otto hij had er al meteen de
stemming goed in zitten en hij wist perfect om te gaan met deze groep. Na
een rondrit over de dijk bij Kinderdijk waar we de vele molens perfect
konden zien staan ging de reis (al zingend met mooie muziek en natuurlijk
ook van de Engelbewaarder) naar Alphen aan de Rijn waar we een frietje en
een snack kregen. In de bus had Anja de bestelling al opgenomen en
doorgebeld naar Jacqueline van Snackbar “De Haven” die ons hartelijk
welkom heette. In een mum van tijd had iedereen zijn bestelde snack en het
was ook nog eens erg lekker. Chappeau voor Jacqueline en haar
medewerkster dit was echt top !!!! daarna was er voor de liefhebbers nog
een lekker soft-ijsje en gingen we op weg naar Zwammerdam.

Daar werden we ook met open armen ontvangen en na een kopje koffie of
thee mochten we plaats nemen in de zaal. De muzikanten drupten langzaam
binnen en we werden hartelijk begroet alsof we elkaar al jaren kenden.

Lyan de dirigente en manager van de Jostiband, heette ons van harte welkom
en vertelde ons dat we alle nummers met de kleine instrumentjes die voor
ons waren klaargezet mee mochten doen, maar we moesten wel goed op
Coby letten want zij gaf aan wanneer we wel en niet mochten spelen. Dit
ging uitstekend ! 15



Na de pauze hebben we nog één nummer meegedaan en toen was het tijd om
weer richting Nieuwkuijk te gaan.
== ‘, LR

op het eind nog overhandigde aan Lyan waarop zij het voor heeft gelezen
voor de hele groep, dit was een mooi moment voor Ivo hij glunderde van
trots !!

De terugreis was weer heel gezellig met leuke
muziek die Otto voor ons draaide (we misten
alleen Frans Bauer zou hij daar niet zo’n fan
van zijn ?) ruim op tijd kwamen we weer aan
bij het Patronaat na een wel heel bijzonder en
onvergetelijk uitstapje. ledereen bedankt
voor de gezellige dag het was heel erg leuk.
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De
QOE mAAR WATJE%

Over de Doemaarwatjes is dit keer weinig te melden.
We zijn druk bezig met de repetities voor de film die we gaan
maken.

Binnenkort, waarschijnlijk vlak na de vakanties, gaan we op locatie

filmen. Dit wordt spannend voor de spelers!
We gaan opnames maken bij de Emmamolen, in de Drunense
Duinen en in een bibliotheek.

Ook op andere plaatsen gaan we nog opnames maken, maar die
houden we nog even geheim!

Alle spelers en begeleiders hebben er erg veel zin in!

De Doemaarwatjes willen jullie allemaal een hele fijne vakantie
wensen!
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Autisme belevingscircuit

Op 6 juni hebben een aantal mensen van
Stichting Eigenwijs deze workshop gevolgd om
mensen met Autisme beter te leren begrijpen
en het doel ervan om dit ook in de praktijk
toe te passen.

Na een voorstelrondje wie je was en wat de beweegredenen waren om hier
aan mee te doen werden we opgedeeld in groepjes 2 personen.

De opdrachten lieten zien waar mensen met Autisme in vast lopen.

Wat ze ervaren als duidelijke communicatie ontbreekt.

Dat er teveel prikkels binnenkomen en daardoor niet meer weten wat er van
je gevraagd wordt.

Het overzicht niet zien en daardoor enorm teleurgesteld van raken.

Wat we geleerd hebben:

-Wees duidelijk en vermijd verwarring

-Zeg wat je bedoelt

-Doseer(pas) de informatie af.

-Voorkom misverstanden dus ben duidelijk

-Overzicht maken helpt mensen met Autisme en ook zonder Autisme &

-En de laatste... Heel belangrijk!!! Geef iemand de tijd om te antwoorden of
om zelfstandig een opdracht te maken.

Neem het niet over.

Kortom: iedereen zou deze workshop verplicht moeten doen of je nou
vrijwilliger bent van Eigenwijs of niet.
Het zou de wereld een stuk fijner en vriendelijker maken!

Nicole van de Decibellen
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Stichting Eigen-Wijs Heusden:

Secretariaat: Achterstraat 78, 5251 CV Vlijmen

QE%i info@eigenwijsheusden.nl
wwwy www.eigenwijsheusden.nl

n www.facebook.com/StichtingEigenWijs

IBAN NL75 RABO 0149 6761 07
KvK nummer 50688553
ANBI nummer 822880234

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het najaar van
2023
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